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De school met een
hart voor iedereen

“De Krako”

jarigen in april : 20/04 Peelaers Ella-Marie

21/04 Girard Mathis

woensdag 24 april Barry Thierno Moussa en Arnout Naessens zijn jarig
donderdag 25 april Sportdag voor het lager , Beaucarne Valerie en Verhaeghe Alma
zijn jarig

zondag 21 april : 14.00 u Vormsel Kooigem
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Er was er eentje jarig : Mathis. Bravo bravisismo met je

4 de verjaardag. :
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Q‘ Eentje was er ‘grote broer’ geworden, Proficiat Hubert met je zus:Jeanne.™

43 oivans le borhaur de wous poriager b nalsasce de ko petite soaur &' Huber!
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Deze week verwelkomen we een nieuw vriendje in onze klas.
Welkom Jeanne!




Deze week startten we met het nieuwe thema: planten en zaaien!

We begonnen met het planten van verschillende soorten plantjes.
Samen hebben we tomatenplantjes, aardbeienplantjes, basilicum,
sla en viooltjes geplant. Elke dag zorgen we ervoor dat deze
plantjes genoeg water krijgen, zodat ze gezond en gelukkig kunnen
groeien.




Naast het planten van deze mooie planten, hebben we ook ons
eigen huisje met een tuintje gemaakt. In dit tuintje hebben we
tuinkers gezaaid. We zijn ontzettend benieuwd naar hoe snel deze
zal groeien!




We hebben een nieuwe buitenkring op onze speelplaats. Deze week
konden we zo onze bloedsinaasappel opeten in het zonnetje!




Wij zijn deze week begonnen met een nieuw thema binnen de lessen wero.
Ons project gaat rond ‘dag en nacht’. De kinderen kwamen zelf met ideeén
over wat we allemaal kunnen leren binnen het thema. Via een brainstorm
gingen we aan de slag. We maakten van papier-maché een maan, zon en
aarde. Volgende week gaan we hiermee verder aan de slag.




We vierden ook de verjaardag van Ella-Marie. Naast het maken van een
virtuele taart, trakteerde Ella-Marie ons op heerlike cupcakes.
Wat hebben de kinderen ervan gesmuld!




In het begin van de schoolweek
vonden wij een heel zeldzaam
vogeltje op de speelplaats... Een
putter! Zo jammer dat hij
waarschijnlijk tegen één van onze
ramen is gevlogen.

Op woensdag was het
buitenspeeldag. Gelukkig was het
voor de speeltijd mooi weer en
hebben we een heuse

“ bonen-zak” competitie
georganiseerd. Wat was dat leuk.
Mohammed El Rhazzal was de
wereld-kampioen van groep 3 =




Ook op woensdag hebben de kindjes geholpen om richtingsaanwijzers te
maken voor de komende rommelmarkt op 5 mei.



In het eerste leerjaar hebben we deze week leren spiegelen én zijn we voor
de eerste keer in “het land van de tafels” gestapt. Zo leuk




Deze week mochten we in groep 3 ook een heel mooi ( en zeer lekker)
kunstwerk ontvangen van onze fruit-moekes! Dank u well




nieuws uit groep 4

Deze week speelden we het spel:” Wat ben ik ?”maar dan
in onze Franse les : “Pistache.” We kregen om beurt een
kaartje opgeplakt. We moesten raden aan de hand van de
kaartjes aan het bord wat we waren. Collin werd de
winnaar van het spel. Goed gedaan !

Het was heel leuk , we herhaalden zo onze Franse
woordjes als “ fromage , tartine, yaourt, riz, glace, jus de
pomme, lait, I'’eau, fleurs, pain, pommes de terre, euro, kilo,
gaufre, mandarine, salade de fruits, la soeur, le frere,
couteau, lave-vaiselle, verre, assiette, cuilliere, fourchette”



In onze lessen van wero leren we over planten . We
bestuderen de delen van planten als stamper, meeldraden ,
kroonbladen . We gingen op speurtocht in onze tuin naast de
klas. We bekeken onkruid : dit was hier veel te vinden. We
leerden het verschil tussen onkruid en bloemen. We leerden
namen van bloemen.



tulpen — boshyacint : prachtige
tuin in Lommel op Karrewiet met de
boshyacinten in bloei.Ook in Bellegem bos

vind je deze prachtige bloemen.




onkruid

verspreiden vele zaadjes
krijg je een gazon vol gele

1 ze
door de wind. Zo

bloemen.

madeliefjes : wist je dat ze het
weer voorspellen ? Wanneer ze
mooi roze kleuren wordt het mooi

weer.

distel : ook met een pluizenbol



Juf las deze week vertellend voor . De titel van het boek : “De boom
met het oor” .

Midden in de stad , in het park, staat een boom die met gemak
boven alle andere uittorend. Wat de mensen niet weten, maar de
dieren wel allemaal , is dat in de stam van de boom , zo halverwege,
een oor zit. Een oor dat echt luistert...

“Als je aan het einde van het boek bent, slaak je onwillekeurig een
zucht." Prachtig” . Een beeldschoon boek.”

Trouw.



Na een deugddoende Paasvakantie zijn we klaar voor het laatste trimester van dit
schooljaar!

Op woensdag had het 6de leerjaar medisch onderzoek, de laatste keer in hun lagere
schoolcarriére.

Op donderdag kreeg het 5de leerjaar hun vaccinatie... dat was iets minder plezant.

Het fruit van de week was : sinaasappel, lekker smullen van de lekkere
klaargemaakte partjes!




Juf Isabel zedenleer :
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C‘? omenrteestee Voo lererd.




Zondag 21 april vindt het Vormsel
om 14.00 u plaats in de kerk van Kooigem.

Wij kijken ernaar uit om
jullie te zien schitteren.
Jullie gaan dat super
goed doen.

Amélie Vanhulle, Henri
= Wantiez, Zoé Slots en
Siska Reyntjens

vanwege alle juffen
en directeur.

Fijn weekend vanwege
schoolteam Kooigem |



