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Zaterdag 21 mei ✓ 14u30-18u Kinderstand tijdens de juniorenkoers 

Zondag 22 mei ✓  

Maandag 23 mei ✓  

Dinsdag 24 mei ✓ Deel 3 STEM te Deerlijk 

Woensdag 25 mei ✓ Snoezelkermis met alle kleuters 

Donderdag 26 mei ✓ GEEN school 

Vrijdag 27 mei ✓ GEEN school 

Zaterdag 28 mei ✓ Verjaardag Georges uit groep 1 

Zondag 29 mei ✓  
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Op maandag bracht juf een ‘BOMMETJE’ mee uit Cyprus. Wat waren de sloebers nieuwsgierig en sommigen dachten zelf 

dat hij zou ontploffen in onze klas. Gelukkig was dit niet zo. We kregen dit cadeautje van onze Sloveense collega’s 

(zaadjes verstopt in een wereldbol, gemaakt uit papier en water). In de namiddag plantten we dit in de moestuintjes. Nu 

moeten we wat geduld hebben en hopelijk krijgen we snel het resultaat te zien. 

Elke morgen groeten wij elkaar nu met “Calimeraaaa!” (= goeiemorgen in het Grieks). 

We deden nog wat verder met de testjes deze week en profiteerden van het mooie weer. We zetten de tafels buiten en 

konden daar vanalles ontdekken. 

Volgende week gaan we werken rond het boek de “Wiebelbillenboogie”.  

 

 



 
 

Maandag kwam juf An met veel plezier terug in haar klasnest! We bekeken samen de foto’s van de kinderen uit Cyprus 

en leerden zelfs goede morgen/hallo zeggen in het Grieks: “Kalimera” en in het Sloveens: “Dober Dan”. Met de keien 

van het strand deden we allerlei rekenspelletjes: tellen, wegen, figuren maken… 

We kregen een zeer origineel zelfgemaakt cadeau van het team van Slovenië, nl. zaden verstopt in den wereldbol, 

gemaakt uit papier maché. Deze plantten we samen met zonnebloempitten in de moestuinbakken. Nu geduldig 

afwachten en de zon en de regen het werk verder laten doen. 

In onze kleutertuin vonden we een vogelnestje waarvan de vogels gelukkig al waren uitgevlogen. De interesse was zo 

groot dat we onze kopjes bij elkaar staken om het thema “ vogels” uit te werken. 

We maakten een mindmap-brainstorming en vlogen in het thema: Hoe vliegen vogels,? Welke lichaamsdelen hebben 

ze? Hoe maken ze een nest? Leggen alle vogels of andere dieren een ei? Zijn alle eieren even groot?...Vele vragen 

vlogen in het rond en werden opgezocht in boeken, bekeken filmpjes… Ook starten we met een reken -en taalboek voor 

de oudste kleuters rond dit thema. 

Bij juf Tamara leren de kinderen van het eerste leerjaar al letters schrijven en wat een resultaat levert dit 

op…Fantastisch! 

Volgende week werken we nog twee dagen rond dit thema. Op woensdag gaan we naar de snoezelkermis waar we in 

geuren en kleuren mogen genieten van activiteiten georganiseerd door de Rhizo zorgkrachtschool. 

 



 

 

 

 

 

Op zaterdag 14 mei deden de kindjes uit het eerste leerjaar, die Godsdienst volgen, hun eerste Communie.  

Wat een leuke, zonnige dag is dit geworden! We konden nadien in de zaal van de school, samen met de familie van de 

feestvarkentjes, nog nagenieten met bubbels en babbels. Dank aan alle helpende handen hiervoor.  

Juf Tamara was enkele dagen ziek. In de klas bij Juf Lotte toonden de eerstejaartjes hoe vlijtig ze 

met contractwerk aan de slag kunnen. Er werd de hele week vlijtig gewerkt door het eerste en tweede leerjaar.  

 

Het tweede leerjaar leerde deze week de laatste tafel, de tafel van 7!  

Nu zijn alle tafels achter de rug!  

 

 

 



 

 

 

Lezen blijft zeer belangrijk in onze groep. We gaan nog steeds elke maandag naar de bibliotheek om de leukste boeken te 

kiezen. Als we geen leesvoer meer hebben, kunnen we onderling ruilen of kunnen we gebruikmaken van het klaspakket 

dat Natasja samenstelt. Waarvoor dank Natasja! Het lezen verloopt nu trouwens al een tijdje heel rustig en als het mooi 

weer is, kunnen we niet enkel genieten van ons boek maar ook van de stralende zon.  

Dinsdag mochten we samen met groep 5 mee naar de Kerk. De priester leerde ons heel wat bij over ‘biechten’. Hij 

beantwoordde al onze vragen en gaf ons achteraf de kans om te komen biechten. Dit was uiteraard niet verplicht! 

Op zaterdag 21 mei is er koers in Kooigem. De leerlingen van groep 4 hielpen wat bij de voorbereiding: cadeautjes 

inpakken! Hiervoor volgden ze gericht een stappenplan. Zoals je op de foto’s kan zien, hergebruikten we oude kranten als 

inpakpapier. Moeder natuur is ons alvast dankbaar.       

 

 

 

 



 

 

 

Op donderdagvoormiddag stond onze 2de sessie STEM op de planning. 

2 opdrachten lagen op ons te wachten : het afwerken van onze noppen-as en het ontwerpen van een prototype 

autootje met de bedoeling zo ver mogelijk van de schans te rijden       

Het afwerken van de noppenas verliep heel vlot, de resultaten mogen er zijn ! 

Charles maakte 2 judo-poppetjes in volle actie, Gilles en Gaspard gingen voor een vliegtuig met parachutisten, Léon en 

Loïc beelden het kat en muis spel uit, Marie-Julie en Felix maakten een vogel uit origami en Yseline en Ella-Marie 

maakten de smurfen       

Voor de 2de opdracht moeten we een proto-type auto ontwerpen die we dan telkens gaan verbeteren. De bedoeling is 

om zo ver mogelijk te rijden, wie haalt de overwinning binnen ??  

Hopelijk komen we het volgende week te weten !? Spannend…             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Kinderen hele grappige en bloedeerlijke uitspraken kunnen maken? 

Juf vroeg aan een kleuter tijdens het werken in het taalboekje: “ga je graag naar school?” 

Waarop die kleuter antwoordde: “Als het weekend is wel ja!”       

 

- Wie komt eens af nu zaterdagnamiddag 21 mei tijdens de juniorenkoers in Kooigem (tussen 14u30 en 18u) ? 

We staan er met een leuke kinderstand: Laat je schminken, draai aan het rad, vis een cadeautje uit de bak of 

doe een salto in het springkasteel? 

Je kan ons vinden aan garage Devolder! 

Tot dan! 

- Vorige week trokken juf An, juf Annabelle en directeur Herwig op E A R T H – Erasmus uitwisseling naar Cyprus 

Limassol . We ontmoetten daar leerkrachten uit Cyprus en Slovenië. In bijlage een kort verslagje van onze 

leerrijke studiereis: 

 

 
• Op maandagmorgen werden we traditioneel ontvangen in het kleine fijne schooltje in Limassol. We ontmoetten 

daar opnieuw onze collega’s uit Slovenië. De kinderen zetten hun beste beentje voor met een dans- en muzikaal 

optreden rond het thema “Save the world”. We namen een kijkje in het schoolgebouw en snoven de 

klaswerking op. Daarna kregen we wat uitleg over de ecologische problemen en oplossingen in Cyprus. 

 

-  
-  



• Op dag 2 werden we ontvangen door de inspectrice van de school. We genoten van een prachtig theaterstuk 

‘Terra is ill’ gespeeld door personeel en kinderen. De kinderen van een nabijgelegen lagere school kwamen hun 

presentatie “World Restart” (plastic recycling project) voorstellen aan de groep. 

 

-  
 

• Dag 3 snoven we wat Cypriotische cultuur en geschiedenis op. We bezochten het Akrotiri milieu-

educatiecentrum, Kolossi kasteel, Aprodite baai en Apollo’s heiligdom. Tijdens de bezoeken was er een levendig 

professioneel debat. 

 

 

 



• De 4de dag woonden we een lesje bij in de klas van juf Eleni (oudste groep) over recycleren en sorteren van 

afval. Hun werkmethodiek sluit heel erg aan bij die van onze kleutergroepen. Daarna presenteerde elk land hun 

werkmethode rond het thema ‘Save the world’. Tot slot gingen we aan de slag met de kleuters en plantten we 

wat kruiden. We kwamen samen tot het besluit dat de zorg voor onze aarde van cruciaal belang is. Ook onze 

jonge kinderen spelen daarin een grote rol. Jong geleerd is oud gedaan! 

 

 
 

 

- Wie komt eens af nu zaterdagnamiddag 21 mei tijdens de juniorenkoers in Kooigem (tussen 14u30 en 18u) ? 

We staan er met een leuke kinderstand: Laat je schminken, draai aan het rad, vis een cadeautje uit de bak of 

doe een salto in het springkasteel? 

Je kan ons vinden aan garage Devolder! 

Tot dan! 

 

 

 

  
 


