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We verwelkomen Juf Phebe op onze school in groep 1. Juf Phebe 

stond enkele jaren geleden ook al voor de klas in Kooigem en we zijn 
allen héél blij haar terug te zien. 

Welkom Juf Phebe!! 

          
 

Maandag 3 okt  Lokale verlofdag 
Dinsdag 4 okt  Werelddierendag: alle huisdieren kijken er alvast naar uit  
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Juf Phebe zal vanaf nu in groep1 staan tot juf Annabelle terug is. Op 7 oktober is Jules jarig in onze 

klas. Dit zullen we vieren met een groot feest! Hiervoor zijn we het feest al goed aan het 

voorbereiden. We schilderden onze eigen verjaardags-kroon. We keken ook samen hoe zo'n 

verjaardagsfeestje er zal uitzien in de klas. Volgende week werken we nog verder om Jules een 

onvergetelijk verjaardagsfeest te geven.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Het was dolle feestpret in onze klas deze week. 

Feest in de straat van Kaat! 
We spelen een muzikaal spel! 

Ik wiebel op mijn benen en 
Trippel op mijn tenen. 
Ik trek een gekke snuit 

En roep heel luid: 
Er is feest in de straat van Kaat! 

Ik ben een feestbeest! 
Huhhhh...? 

Er staat een kip,aap,tijger,muis op de dansvloer! 
Pok pok pok 

Oe Oe Oe aa aa 
Wra wra wra 
Piep piep piep 

Lalalalalalalalala! 

Naast het vieren kwamen er ook wiskunde -taal  en beeldopdrachten aan de 
pas: 

We maakten een schilderij met linten naar het voorbeeld van Roger Raveel, 
we ontdekten een schat en experimenteerden met doekjes, we speurden 

naar letters  en cijfers, en zoveel meer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deze week herhaalden we verder met het tweede leerjaar. 

Er werd héél veel gewerkt want het eerste boekje van spellen én taal is uit. Wat zijn de kindjes trots 

dat de eerste boekjes uit zijn!  

Tussen het harde werken door, hebben we natuurlijk ook ontspanning! Af en toe gaan we buiten 

lopen of dansen we in de klas        

Ook het kwartierlezen is een succes! Terwijl sommige kindjes liever in een strip lezen, zitten anderen 

diep verzonken in hun verhaal. Leuk om de kindjes zo bezig te zien!        

 



 

 

 

Ook in het eerste leerjaar vinden de kinderen 

het kwartierlezen bijzonder leuk en rustgevend. 

Wat kwam dat goed uit; op de verjaardag van 

Juf An, leerden we “an” schrijven en maakten 

dus natuurlijk een gepersonaliseerde 

verjaardagskaart voor haar. Bij het groepswerk 

vullen en voelen we elkaar al heel goed aan! 

Ook leuk dus om samen te werken. 😊 We 

kregen deze week turnles van Juf Lotte én van 

Juf Tamara en vonden dit reuzefijn!  
 
 
 
 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op bezoek bij politie Vlas te Kortrijk 

Op maandag gingen we op bezoek bij de politie. Daar werd ons verteld over de ‘dodehoek’.              

Het is heel gevaarlijk om als fietser of als voetganger plaats te nemen naast een vrachtwagen of een 

bus.  Op bepaalde punten kan de chauffeur jou onmogelijk zien en daardoor kunnen zware 

ongevallen gebeuren.  Let dus altijd op wanneer je een vrachtwagen of bus nadert, blijf er altijd 

achter ! Wanneer er voldoende tijd is kan je ook voor de vrachtwagen plaats nemen maar dan moet 

je er zeker van zijn dat de chauffeur jou gezien heeft, maakt dus een duidelijk oogcontact of zwaai 

naar de man (of vrouw       ).   

Na de uitleg mochten we zelf eens ondervinden hoe een chauffeur een voetganger of fietser ziet 

door zijn vele spiegels en dat is niet altijd even gemakkelijk!  Er stonden een vrachtwagen en een bus 

ter onzer beschikking. Jammer van het slechte weer maar dit hield ons niet tegen…       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

               

Europese delegatie op bezoek! 

 

Op dinsdag 27 september kwam een Europese delegatie op bezoek, samen met EPOS (= het 

Nationale Agentschap voor Vlaanderen inzake Erasmus+ projecten ).  

De delegatie bestond uit mensen die verbonden zijn aan het onderwijs. Ze kwamen uit maar liefst 

negen verschillende landen afgezakt, vooral uit Centraal en Noord- Europa. 

De directeur gaf toelichting bij het Erasmus+ project van de Gemeentelijke Basisschool “EARTH”. 

Daarin leren onze oudste kleuters over duurzaamheid, de klimaatproblematiek én ze leren duurzaam 

handelen.  

Nadien gaf Linda van MOS- Vlaanderen (Milieuzorg Op School) een korte uiteenzetting over de 

verschillende KaMOShibaiverhalen voor het basisonderwijs die MOS- Vlaanderen creëerde. In elk 

verhaal wordt een ander aspect behandeld (zoals klimaatopwarming, plastieksoep, …). Elk 

delegatielid kreeg bovendien een KaMOShibaiverhaal als geschenk, om te gebruiken in de eigen 

school. 

Daarna mocht de ruime delegatie in de klas meemaken hoe juf Caroline een KaMOShibaiverhaal aan 

de kleuters vertelde. 

Het werd een boeiende namiddag met niets dan tevreden gezichten. 

De delegatie was zeer enthousiast. Iedereen was vol lof voor de aanpak van het project én voor de 

nieuwe inzichten. Een pluim dus voor het hele schoolteam en MOS- Vlaanderen! 

 

https://www.mosvlaanderen.be/         

https://www.epos-vlaanderen.be/  

 

 

 

 

https://www.mosvlaanderen.be/
https://www.epos-vlaanderen.be/


 

 

 

 

 

 

 De uitgestelde estafetteloop van afgelopen woensdag wordt verplaatst naar een woensdag in 

april/mei 23.  U hoort hier nog van. 



 

 Het grootouderfeest van donderdag 10 november al een heel leuke vormgeving kreeg. We 

mochten al veel omslagen om uitnodigingen te versturen, ontvangen.  

Wie dit nog niet deed… niet vergeten aub? 

 Op vrijdagavond 18 november gaat er bij ons op school een reünie door voor onze oud-

leerlingen én leerkrachten. Heel velen schreven zich in. Wat wordt dat een blij weerzien. 

 Vergeet op dinsdag 4 oktober de huisdieren niet te verwennen. Werelddierendag! 

 

 

                             
 

Fijn weekend 

Het schoolteam  Kooigem 


