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Vr 25 november Verjaardag Juf Angelique. Proficiat vanwege het hele team !!! 
Zo 4 december Sinterklaasontbijt op school door ons oudercomité 
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Deze week hadden we bezoek in de klas 
van Spiekpiet! Hij verstopt zich in onze 
klas om te spieken of de kindjes wel 
flink zijn! Gelukkig heeft hij niet veel 

werk in onze klas       
We knutselden al een mooie kroon voor 
de komst van de Sint. Ons versje/ liedje 
zullen we nog wat moeten oefenen. 
Gelukkig hebben we nog een week!  
Het was deze week ook voorleesweek. 
Bedankt aan de mama van Elliot en de 
mama van Ulysse om voor te lezen!  
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

    

 
   

 

       
 



                         
 

Hoor wie klopt daar kinderen? Hoor wie vertelt daar kinderen? Deze week stond niet alleen 

de Sint en de roetpieten in de kijker maar ook mochten we onze oren spitsen om naar  

prachtige verhalen te luisteren! Heel erg dankjewel aan de (groot)ouders die in onze klas en 

school kwamen vertellen. We leerden woordenschat rond het thema “Sinterklaas” en 

oefenden dit in met onze robot “beebotje”.Een gezellig bingo spel werd er gespeeld, rijmden 

we met rijmpiet, leerden we een versje, verkleden we ons in de Sint of roetpiet en zoveel  

meer! Het was een week vol plezier en fantasie. Volgende week werken en spelen we verder 

rond ons thema…      En wie weet…komt de Sint op bezoek!?  Wie zal het zeggen?       

 



  
 

                   

 

 

De kindjes  uit groep 3 waren in de muzische les heel geconcentreerd aan het werk: vormen 

uitknippen, kleven, creatief laagjes-denken, versieren, elkaars resultaat bewonderen… wat 

was dat leuk met die Sinterklaasliedjes op de achtergrond.  

 

 



We mochten in groep 3 ook elke dag op één of meerdere voorleesoma’s, mama’s  én papa’s 

rekenen. Geboeid hebben we met z’n allen gelezen met onze oren deze week!  

Een grote dank u wel hiervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

 

 



 

 

Een vriend van Seann’s papa : Mario kwam op vrijdag  25 november voorlezen in onze klas.  

Heel leuk dat we toch nog 1 voorlezer vonden deze week in onze groep. 

Mario las voor uit het boek : Tante Tilly en meneer overlast. 

Grote dankjewel Mario.      Wij vonden  dit heel leuk.       

Onze juf las voor uit een boek dat wij zelf maandag mochten kiezen in de bieb 

We kozen voor : Piet en Sint en het Slimme Kind.          We ontdekten dat het een boek met 

rijmwoordjes werd. 

Wat vinden wij het fijn dat er voorgelezen werd . 

Wij hopen dat dit vaker kan : een voorleesweek          



              

 

 

Deze week was het voorleesweek. Ook in groep 5 mochten we 4 (groot)ouders verwelkomen die 

kwamen voorlezen. Dankjewel aan de oma van Lisa, de papa van Aïcha, de oma van Arviel en de 

mama van Zoé!  Op vrijdag nemen we ook de tijd om de actua even onder de loep te nemen, zo 

luisterden we naar Elena en bekeken we Karrewiet! Woensdag kregen de kinderen van het 5de 

leerjaar een spuitje van de verpleegster van het CLB. 

 

 

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                   

 
 Zondag 4 december: het oudercomité 

organiseert Sinterklaasontbijt op 
school. 
Grote dank en even groot gelijk aan 
allen die zich inschreven: we 
verwachten véél én hoog bezoek! 

 

                                 

                   

 
 

  Zondag 4 juni “Schoolfeest”! Noteer deze dag alvast 
in uw agenda. Het wordt een héél leuke dag voor u 
en de familie. 

 

                                              

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 We horen dat De Krako ondertussen 
zijn e-mail-weg ook al kent naar de 
grootouders. 
 
Het doet hen én ons  bijzonder veel 
plezier dat u dit doorstuurt. 
 

 
 
 



 Nogmaals dank voor de tijd die U 
vrij heeft gemaakt om te komen 
voorlezen op onze school! 
Dit zijn voor de kinderen én voor 
ons onvergetelijk, leuke 
momenten! 
  

 

 

          

 
 
 
 
 

 De Sint- brievenbussen in Kooigem 
hebben het héél druk de laatste 
dagen.  Benieuwd of alle brieven ter 
bestemming zullen raken? 

 

 

 
 
 

  
De kinderen uit groep 
3 denken al vooruit 
aan de komende, 
koude dagen én 
geven bijzondere 
aandacht aan onze 
tuin-vogels. 

 



                           

 

Fijn weekend 

Het schoolteam  Kooigem ! 
 


