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Zo 4 december  Sinterklaasontbijt met dank aan ons oudercomité ! 
Ma 5 dec  Zwemmen voor groep 3 
Di 6 december  Verjaardag Sinterklaas. Wij hopen op een nachtelijk bezoekje       
Vr 9 dec  Oudercontact voor de ouders van het 2de kleuter 
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Samen tellen we af naar de verjaardag van Sinterklaas. Elke dag hangen we een mijtertje bij. 

Volgende week is het dan zover! Deze week maakten we onze stoombootkroon. We maakten de 

baard van Sinterklaas met scheerschuim en we schilderden een schoentje. We maakten ook een 

Zwarte Piet met houtskool en vlaggetjes om de zaal te versieren voor de Sint en zijn Zwarte 

Pieten. Maandag gaan we ons schoentje zetten in de klas. Wat zijn we benieuwd naar wat we 

zullen krijgen!  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

                         
 

O kom daar es kijken! 

We oefenden ons versje volmondig in om dit braaf en zoet voor te dragen aan de goed Heilig 

man! 

Onze kindjes kunnen er wat van !       

Rijmen, woordstukjes klappen, tellen meer en minder, verkleden, bouwen,.. 

Al onze activiteiten stonden in het thema van Sinterklaas en de roetpieten. 

Op vrijdagnamiddag mochten we na lange spanning de Sint met hun roetpieten verwelkomen op 

onze school! 

Volgende week is de Sint echt jarig en gaan we onze schoen zetten! 

Wie weet zijn we allen braaf geweest en krijgen we lekkers en zoet en hopelijk iets fijns om mee 

te spelen in de klas. 

Spannend! 



 
 

 

 

     

 

 

 



 
 

                   

 

 

 

 



 
 

 
 

Proficiat aan onze kampioen -zwemmer       
 

De kindjes van het eerste & tweede leerjaar 
zaten deze week veel bij elkaar. En leuk dat 

ze het vonden!        
Het eerste leerjaar kreeg een nieuw woordje 
aangeleerd ‘muur’ en rekenden al tot 9!  
Voor de kinderen van het tweede leerjaar 
leerden we verder rond samenstellingen, 
leerden we een nieuwe tafel & verdiepten 
we ons verder in begrijpend lezen.  
Tijdens vrije momenten bereidden we ons 
voor op de komst van Sinterklaas & de 
Roetpieten!  
We knutselden, zongen en maakten een 
dansje! We showden al onze 
voorbereidingen aan de Sint en Pieten. Het 
werd een groot feest!  
 

Deze week kregen we met groep 3 een 
speciale brief in de post. Zou de brief van de 

Sint zijn? Ja hoor! Een hele leuke, lieve en 
grappige brief kregen van de Pieten! 

 

 

 



 
 

De kindjes van het tweede leerjaar namen al massaal hun pantoffeltjes mee naar de klas!  

Lekker gezellig & warm!  

       

 

 

                              

 

 

Ook voor de leerlingen van groep 4 was het een beetje een ongewone week. Juf Gisèle was 

afwezig waardoor ze deze week les kregen van Juf Tamara.  Centi-deci-kilo, scherpe-rechte-

stompe hoek, cijferen in tabel… wat deden ze hun best. Ook het opzoekwerk rond een kanarie-

cavia-waterschildpad via Wikikids kreeg hun volle interesse en toewijding.  

Maar dan was er natuurlijk ook hun Graffiti- mijter .. ’t was een plezier om de kindjes aan het 

werk te zien       



 
 

         

                               



 
 

                                     

 

              

 

 

Op donderdagnamiddag zochten we de rust op. Een klein meditatie-moment werd ingevoerd. 

Met een matje, een warm dekentje en een kussen maakten we het lekker gezellig in de eetzaal. 

De kinderen van groep 3 luisterden naar het verhaal van ‘het vuurdraakje’, daarin wordt verteld 

hoe je je boze gevoelens kan omzetten naar blije gevoelens. 

De kinderen van groep 4 en 5 luisterden naar ‘Jouw magische eiland’, daar gaan we op ontdekking 

naar ons magisch eiland waar je altijd terecht kan bij muizenissen in je hoofdje. 

Voor sommige kinderen was dit wennen, voor andere kinderen deed dit echt deugd ! 

 



 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                           

 
 
 
 

 Er werd de voorbije 
week heel hard 
gesupporterd  voor 
onze Rode Duivels….  
 
Jammer dat ze niet 
doorgaan. Aan het 
enthousiasme van 
onze kinderen zal het 
alvast niet gelegen 
hebben. 

 

                    
 



 
 

 

 

     

 
En toen…. toen kwamen op vrijdag …De Sint 
en 15 roet-Pieten op bezoek. Het werd een 
héérlijke namidag waar klein én groot van 
genoten hebben. Kijk maar naar de 

gelukkige snoetjes       
 
 

 

                               

 
  

 
 

 



 
 

 

 

     

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                     
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                          
    

                

 
 

 

 

          
               
  



 
 

                      

 

 

  
  
  

 



 
 

 
           

    

 
 

                                  

 

 



 
 

  
 

 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fijn weekend vanwege 

het schoolteam  Kooigem ! 


