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Week 19-23 december 
              2022 

                
         Laatste schoolweek anno 2022. 
            Kerstfeestjes in alle groepen 
 

             HO HO HOOOOOOO ! 

 
 

                                              

                    

 

      

         
 

 

 

mailto:gemeenteschool@kortrijk.be
http://www.kortrijk.be/gemeenteschool


                                                  

 

 

We werkten deze week onze nieuwjaarsbrief af en maakten ons kerstcadeautje. We versierden 

kerstbomen en experimenteerden met echte dennentakjes. We leerden grote en kleine cirkeltjes 

teken via een schrijfdans. We oefenden al veel op ons nieuwjaarsversje en zongen ook ons nieuwe 

kerstliedje. De eerste kerstcadeautjes liggen ook al onder onze kerstboom. Vrijdagvoormiddag 

vieren we samen ons klein kerstfeestje. We kijken er al naar uit! 

 

 

 

                                                                     

                                                                             

                                                       



                                                                                                            

 

    

 

 

                            
 

Ho ho ho ho!! 

De kerstsfeer zit er goed in! Kerstmuziek, gezellige lichtjes. 

We knutselden een cadeautje dat eindelijk af is       

Vele kerstverhalen werden voorgelezen, een versje ingeoefend, letters aanleren, tellen, meten, 

wegen… 

De Kerstsfeer houdt de werklust niet tegen. 

We leerden kennis maken met muzikale kleuter-partituren. 

Volgende week vieren we Kerstfeest in de klas op vrijdag! 

Iedereen mag zijn lievelingskleren aantrekken! 

Ho ho ho! 

                

 

                                                 

 



 

 

 

                                
 

 



                                 

 

                

  We konden geen betere week uitkriezen om het woordje “ijs” aan te leren  in het eerste leerjaar. 

 We hoefden enkel onze hoofdjes buiten steken om het nieuwe woordje onmiddellijk te kunnen ervaren! 

         Ook in de les wiskunde konden we via springen, gieten, wegen, meten ;  de liter,  de meter , de kilogram 

nog beter ervaren… kijk maar!  

 

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

De weken vliegen voorbij, maar wat kijken we uit naar volgende week!  

Het vieren van ons kerstfeestje én dan kunnen we eindelijk vertellen voor wie ons cadeautje is!  

Maar tot die tijd… Shhhht, dit blijft een geheimpje!       

 

       

 

 

We leerden een nieuwe 
hoofdletter! De ‘R’ van Roméo en 

Rémi. Opnieuw twee kindjes in 
onze klas die hun naam met een 

hoofdletter kunnen schrijven. 

Wat fijn!       
 

 

 
 

 

 
 

Tijdens deze koude dagen zijn de kindjes dik ingepakt.  

Dit zorgt ’s morgens soms voor een grappig kapsel!       
 



                                                

 

 

 

Tijdens de muzische les, maakten we een kerstkaartje voor elkaar.  

We trokken een kaartje en we bedachten een kerstwens voor die persoon!  

Sommige kindjes kleurden, anderen schilderen,… Het werd een gezellige namiddag.  

Volgende week delen we de kerstkaartjes aan elkaar uit!       We zijn benieuwd!  

 

                       

 

 



                            

 

 

Deze week was het overdag superkoud, aangezien de middag lang duurt, gingen we op zoek naar 

wat verwarming. De kleutertjes spelen in de speelzaal en de kinderen het van het lager worden 

verdeeld over 4 klassen. Dit gedurende een half uurtje, zodat er toch nog wat tijd over blijft om 

onze energie kwijt te kunnen. 

 In de klassen zijn er verschillende activiteiten : lezen in strips, de kleurklas, de schermklas en de 

spelletjesklas. We zorgen ervoor dat iedereen alle klassen heeft doorlopen gedurende de week. Ook 

de afwas wordt verder verzorgd door de allerbeste helpers! 

Deze week trokken we naampjes om voor elkaar een pakje te kopen voor onder de kerstboom. 

 

In de klas bij juf Lotte zijn we volop aan het knutselen voor onze kerstgeschenkje en de 

nieuwjaarsbrief. Volgende week komt het moeilijke werk, namelijk het schrijven van onze 

nieuwjaarsbrieven!  Een hele klus voor sommigen       

 

   Het vijfde leerjaar bereidt tijdens de turnles een heuse acro-gym-show voor. Die gaan ze nadien 

presenteren aan het 3de en 4de leerjaar. Duimen maar dat alles goed gaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 Wist je dat onze ingang van de school 
er héél gezellig uit ziet?  
 

 
 

   

 
Tussen de mooie lichtjes van de 
kerstboom hebben de kindjes hun 
zelfgemaakte kerstballen kunnen hangen! 

 

             

 
 
 
 
 

En ook in het dorp is het iedere ochtend zo 
gezellig toekomen… 

Wat is Kooigem toch een fijn, gezellig dorp! 
 

                 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

                
Fijn weekend vanwege 

het schoolteam  Kooigem ! 
 


