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                 “ De Krako” 
 

 

 

Kalender 
 

 

dinsdag 7/03/2023 Bibliotheek bezoek in Aalbeke (jeugdboekenmaand) 3K en 1LJ 
woensdag 8/03/2023 Verjaardag Ewann Debonnet groep 4   Proficiat!! 
vrijdag 10/03/2023 STEM in Deerlijk groep 5 
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    nieuws uit groep 1 

 

We kregen er deze week een nieuw vriendje bij, welkom Jerome!!! 

Deze week en volgende week staan in thema van muziek. Elke dag was er een nieuw muziekinstrument in 

onze klas. Maandag startten we met de gitaar, erna volgende de piano, saxofoon, djembé en viool. Juf 

Tamara kwam ook in onze klas een stukje piano spelen. In de klas konden de kinderen ook muziek maken 

op een echte piano en xylofoon. 

We maakten ook een fanfare en liepen door ons schoolgebouw. We knutselden een schuddoosje. We 

schilderden snaren en lieten deze dan schieten op een blad. Dit zorgde voor de grappige spikkeltjes op ons 

gezicht. We leerden tot slot ook hoe we muziek kunnen maken zonder instrumenten maar met ons lichaam 

(bodypercussie).  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

                                 

 
    nieuws uit groep 2 

 

Hiep hiep en twee keer vijf hoera’s voor de jarigen Mohammed en Jax! 

We starten na de vakantie met ons nieuw thema: “Kobe maakt een museum”. 

Dit boek gaat over speurtochten in de natuur waarbij er veel wordt verzameld. 

Net zoals Kobe in het boek gingen we op zoek speur tocht. 

Allerhande natuur elementen werden verzameld maar helaas vonden we ook afval. 

We sorteerden alles netjes per groep: takken in een doos, blaadjes, stenen… 

Ook het afval werd gesorteerd om in de bijhorende vuilbak te deponeren. 

Maar wat doe je met zo’n verzameling? 

Juist ja, jullie raden het al: we maken een museum in onze klas. 

Elke verzamelaar bedacht een eigen naam voor zijn of haar museum: vb. het grote dino helden museum, 

hartjes museum… 

Een affiche werd ontworpen en werd bevestigd aan een verzamelblik. 

Daarin mogen allerlei vind-spulletjes verzameld worden. 

Volgende week wordt ons museum verder uitgebouwd met allerlei activiteiten. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                               

 
    nieuws uit groep 3 

           

“Broodje beer met groentenbuik”... dit was het recept dat de kinderen van het eerste leerjaar als een 
echte kok volgden om de broodjes daarna zelf smakelijk op te eten. Het begrijpend lezen van de 

ingrediënten, een  recept én het stappenplan volgen; geen enkel probleem!  Wie weet zit hier alvast een 
toekomstige sous-chef voor het hof van Cleve? 

 

     



 
 

In het tweede leerjaar vlogen we er weel heel erg in!  
We leerden een nieuwe tafel, de tafel van zes! We ondervonden dat we al ver zitten in de tafels… Nog drie 

tafels en we kennen ze allemaal! Wat zijn we goed bezig!  

We leerden twee nieuwe hoofdletters! Ze leken erg op elkaar. We leerden de hoofdletter ‘C’ en ‘E’. Collin 

en Ella-Leonora kunnen vanaf nu dus ook hun naam met een hoofdletter schrijven!        

 

 



 
 

 

Woensdag 1 maart complimentendag: met een super leuke complimenten-bingo hebben we 

woensdagvoormiddag ingezet in de klas . 

 Al zeer snel hadden alle  kindjes de bingo te pakken. Proficiat! 

                                                                     



 
 

 

Groep 3 ging donderdag voor de allereerste keer aan de slag met hun eigen Chromebook.  

Wat waren de kinderen trots! We verkenden de Chromebook en maakten al een eerste oefening op Kabas.  

Het werd een productieve & leerrijke namiddag!        

 

 

 

 



 
 

                                                 

 
    nieuws uit groep 4 

 

In de muzische les die doorgaat met de volledige lagere school, verdiepten we ons in ‘kunst’.  

We bekeken talloze kunstwerken, gingen op zoek naar het thema binnen de kunstwerkjes én we 

onderzochten de soort kunst ; pop-art, stilleven, schilderijen,...  

 



 
 

                         
 

               

 

       
 

              

 

        



 
 

              

 

      

        
 

       

 

 

Dit noemen ze dan “ het nuttige aan het aangename koppelen”. Om vanaf de schoolpoort exact                     

1 kilometer te stappen, werd ondertussen ook aan vuilnis-opruiming gedacht. Ja hoor… nog steeds gooien 

mensen hun vuilnis zomaar op straat… niet te geloven toch !?  

 

 

 

               

 
    nieuws uit groep 5 

                                     

STEM in Deerlijk met het vijfde leerjaar.             

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele indrukken van de leerlingen :  

 

 

 

 

 



 
 

We zijn naar de school ‘De Beuk’ geweest in Deerlijk. Daar mochten we een vlot bouwen bij 

meester Lieven. We konden hout, stokjes, lijm en nog veel andere zaken gebruiken.  

Ook machines konden we gebruiken zoals een boormachine, een zaagmachine, … 

Op het einde mochten we ons koekje eten en gingen we terug naar school.  

- Amélie - 

 

We namen een kijkje in de school ‘De Beuk’ in Deerlijk. We maakten een echt drijvend vlot. 

Daarvoor gebruiken we bv houten planken, karton, kurk, flessen, stof, stokjes,... Daarna kunnen 

we ons vlot versieren en wanneer die klaar zijn moeten we natuurlijk testen of het wel goed werkt 

! 

- Renée en Siska - 

 

Ik heb een vlot gemaakt. Het ziet er mooi uit. Het is een piratenzeilboot. De boot is gemaakt van 

hout, kurk en stof en buizen. Het was een grote school met veel klassen.  

- Fatima - 

 

Vrijdag gingen we met de klas naar een school in Deerlijk. Dat deden we voor een project van 

STEM. Daar mochten we kiezen of we alleen of per twee zouden werken. Ik koos ervoor om alleen 

te werken. Het project dat ik moest maken was een vlot. Mijn vlot bestond uit : hout, karton, 

spijkers, friscostokjes, lijm en elastiekjes. Ik was klaar met mijn vlot, het enig wat ik nog moet doen 

is de afwerking. 

- Henri -  

 

Vrijdagochtend gingen we met het vijfde leerjaar naar een school in Deerlijk gaan knutselen. We 

mochten vrij een vlot maken. Je mocht kiezen of je alleen of per twee zou werken.  

- Remko -  

 

 

                                          

 
            wistje datjes? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders én kinderen, 

Op donderdag 30 maart vanaf 16u organiseert het oudercomité  

van onze school ; 

 

een mega-leuke- fluo-kinderfuif ! 

 

Vanaf 16 u kan/kunnen uw kind(eren) rechtstreeks naar de fluo-fuif-zaal waar in een betoverende 

fluo-sfeer, vreemde fluo-wezens én natuurlijke héérlijke fluo-muziek op hen staan op te wachten.  

Natuurlijk mag uw kind die dag ook eigen fluo-attributen meebrengen naar school om zichzelf én 

de fuif nog completer te maken. En wat nog meer is… 

Vanaf 17 u verwelkomen we ook héél graag de ouders voor een fluo-hapje, drankje en een gezellig 

babbeltje. 

De kindjes worden er getrakteerd op een hapje en drankje en  wat later ook op een héérlijk, 

warme verrassing       

 

Ps : op die  donderdagmiddag zal op school géén warme maaltijd kunnen genoten worden 

wegens niet beschikbaar van de zaal! Boterhammetjes dus voor ieder. 

          

       
       



 
 

 

Inschrijven via het formulier dat uw bengel deze week meekreeg in agenda       

 

➔ Noteren jullie alvast ook zo 4 juni in jullie agenda? Op die dag gaat het schoolfeest door waar 

we al lang naar uitkeken!  Verdere info volgt, maar hou je die dag alvast vrij?  

 

 

➔ De bestelling van kruidenzaadjes loopt af op 6 maart. Wie dus alsnog graag één of meerdere 

kruidenzakjes bestelt … ten laatste maandag. Dank bij voorbaat! 

 

 

 

➔ De lente-bolbloemen  die wij 3 én 4 jaar geleden plantten, ook nu weer aan het groeien én bloeien 

zijn…. héérlijk!  Dank jullie wel om ons te voorzien van deze kleurtjes in de tuin.    

 



 
 

➔ Wist je ook…?    

Onze bibliothecaris Natasja  zich          

zal inzetten op lezen in groep 4. 

Vanaf maandag 6 maart neemt ze 

enkele kinderen van het 3de leerjaar 

in de bibliotheek om samen te lezen. 

Ze zullen samen lezen in een boek 

van 12u.00. tot 12u.20. 

Daarna kunnen deze kinderen nog wat 

spelen op het speelplein. 

Het zal ons lezen bevorderen , we 

zullen beter de Nederlandse taal 

begrijpen. 

Er gebeuren heel wat inspanningen op 

onze school om anderstalige kinderen 

te begeleiden. 

Hartelijk dank Natasja voor dit leuke  

initiatief .. 

  
                  

  

 

      

      Fijn weekend vanwege 

       het schoolteam  Kooigem ! 
 


