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hart voor iedereen

“De Krako”

Zo 4 juni Schoolfeest vanaf 13u30

Lina jarig uit groep 2

Fatima El Rhazzal jarig uit groep 5
Vaderdag

Het wordt een
superleuk
schoolfeest !

Jij komt toch ook ?
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Kooigemplaats 23
8510 Kooigem

ZONDAG 04/06

€20¢

-

Optredens om 14:30
Bar

Foodtruck

Visput

Ballencaravan




Deze week gingen we verder met thema brandweer. Er was weer heel wat brand te blussen.
We gooiden met de dobbelsteen om te zien hoeveel branden we mochten blussen. We
oefenden om een echte brandweerman te zijn door het vuur te blussen met water en te
oefenen op het klimrek. We leerden veel nieuwe brandweerwoorden. Deze hadden we

nodig om een spel te spelen op de computer over de brandweer. We leerden ook kleuren
mengen met onze handen in de verf. Zo kregen we vuur op ons blad. We begonnen ook al
aan ons vaderdagcadeautje, maar dit blijft nog even geheim.
Vandaag oefenden we ook nog eens ons dansje voor komende zondag. Ze deden het al
super goed! Tot zondag!







Niewuns Wil ghees 2

Alle ridders en jonkvrouwen stonden deze week paraat in ons kasteel.

We overwonnen de tornooien in taal en rekenen: rijmen, woordstukjes met zwaard en schild
verslaan, zingen, rekensommen springen, tellen, meten...

Net zoals de lagere schoolkinderen deden we aan “kwartier lezen” in onze kleutertuin.
Dinsdag vierden we de jarige Gaston!

Hiep hiep en 6 hoera’s voor de zesjarige vriend.

En natuurlijk oefenden we ons schoolfeest dansje, heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden!













Niewus Wil ghees 3

Deze week begon het eerste leerjaar stilletjes aan met de herhaling. Jaja.. we zitten al zo ver
in het eerste leerjaar dat het einde in zicht komt. Zo hebben we, naast het ( begrijpend)
lezen, de katten-en berenwoordjes, het uit het hoofdrekenen, de Franse les,...nog ‘ns
gecontroleerd hoeveel glaasjes we uit 1 liter melk halen, hoe hoog de klas is, of de fiets van Jean-
Baptiste langer is dan 3 meter, of een brood, een ei, 7 appels meer wegen dan 1 kg...?

In groep 3 werd ons groepstuintje aangepakt! Onkruid werd gewied en mooie bloemen
werden geplant. Wat was dat plezant... en het rijmt nog ook @







Opzij... opzij.... opzij....

maak plaats... maak plaats.... maak plaats...

van een fantastisch kleurrijk schoolfeest !













Niewuss wit gheep 5

Deze week was opnieuw een korte week... Na goed uitgerust te zijn van de schoolreis,
bereiden we ons stilletjes aan voor op de laatste schoolmaand van dit schooljaar. Een maand
waar nog heel wat staat te gebeuren... Om te beginnen hebben we zondag ons superfijn
schoolfeest. Met de leerlingen van het vijfde leerjaar deden we al heel wat voorbereidend
werk... ook benieuwd...?? Kom maar af !

Vanaf volgende week starten we met herhalen van de leerstof zodat we goed voorbereid kunnen
beginnen aan de proeven. Een drukke periode komt er nog aan.

Maar eerst vieren we nog feest | Tot zondag iedereen!




Wist-ie~-datjies ?

e De leerlingen die zedenleer volgen hebben zich deze week verdiept in jongerentaal...
wie kan dit ontcijferen?

e Het zonnetje schijnt en dat alle kinderen naar school mogen komen met zonnecreme
aan! Gelieve de zonnecreme ook mee te geven naar school zodat we ons velletje
goed kunnen beschermen! Ook een petje of zomerhoedje is leuk boven ons snoetje!




e Wist je dat we op school een aantal kunstenaars in spe hebben? Wat dachten jullie
hiervan...En nee hoor, dit is nog steeds geen appel @

e Wat hebben wij geluk dat we tijdens de speeltijden zo kunnen genieten van het
zonnetje, van het pleintje én van elkaar..




Wavme WV IV TV

ém el ghaag - zemdag)!



